
Het Waare Lycht
Deze maand brengen wij u een schatkist aan nieuwe informatie, voornamelijk over Markies Nicola
Sforza, nadat wij een vertrouweling van de familie hebben gesproken over al het drama dat daar voor
komt! Gelukkig hebben wij daarnaast ook nog onze normale kost, dus vul uw hoofd met het licht der
waarheid en lees verder!

Bart de Bard heeft een tweelieverslaving.
De bard bekend als Bart, die binnenkort naar onze mooie hoofdstad komt, verstopt volgens
betrouwbare bronnen een tweelyverslaving. Wij weten dat Bart zich omringt met Tweelie-parafanelia,
maar dat Bart echt verslaafd zou zijn is echt verdrietig nieuws over deze o zo populaire artiest.

Baron di Rimulrade is een notoire (wo)manizer.
Onlangs verloofd, maar wij kennen het geheim. Deze baron is niet voor 1 partner te vangen. Wij
hebben gezien hoe hij meerdere malen zijn charmes probeerde toe te passen op willekeurige
anderen, het liefst natuurlijk van hogere stand, of gekozen ambtenaren. Een enkele keer probeerde
hij zelfs een van onze reporters te versieren. Wee degene die verloofd is met deze man!

Keizer zo oud dat die niet meer van de trap af durft.
Niemand weet precies hoe oud de keizer is, dit is natuurlijk een keizerlijk geheim, bekend alleen aan
de diepste krochten van de Republikeinse archieven, maar we weten dat de beste man heel oud is.
Hoewel dat niet te merken is aan zijn geestelijke vermogens, blijft het een feit dat hij niet meer goed
kan traplopen. Wij hebben te horen gekregen vanuit de keizerlijke bediendes dat hij alleen gelijkvloers
loopt en dat dit een grote schande voor hem is, maar wij weten dat het gewoon hoort bij ouder worden
en dat onze goede keizer zicht nergens voor hoeft te schamen! Leve de Keizer, Leve de Republiek!

Vesanen versus Jati: the fashion war.
Lang is natuurlijk al bekend dat er jaarlijks in Musarum de grootste modeshow van de wereld
plaatsvindt en in de voorbereiding voor dit jaar zijn onze verslaggevers er achter gekomen dat er
wordt gepoogd om ook onze Vesaanse vrienden hierbij te betrekken. In de voorrondes zijn zij helaas
volledig weggevaagd. Dankzij hun ongeinspireerde en saaie gewaden waren ze natuurlijk geen partij
voor onze eigen (en andere buitenlandse) modeontwerpers. Hun enige reactie? “Deze gewaden zijn
een oude en eervolle traditie”.



Sforza schandalen
Dan, beste lezer, bent u eindelijk aangekomen bij het beste deel van deze uitgave! Onze betrouwbare
informant, speciaal naar ons toegekomen vanuit het huishouden van Markies Sforza, doet eindelijk
een boekje open over de schandalige praktijken van deze onbetrouwbare man. En soort zoekt soort,
dus iedereen om hem heen is natuurlijk net zo verwerpelijk. En de jati om hem heen, daar beginnen
we ook mee. Lees snel verder!

Laat het duidelijk zijn, het gemaal van de Markies is omhoog getrouwd. Zij is zelf van de familie
Junius, op het eerste gezicht een degelijk familie van deels adel en deels gekozen ambtenaren en
zelfs wel eens een senator. Ze hebben landerijen, bedrijven en belangrijke functies, maar hoe komen
ze er aan? Dat, beste lezer, gaan we u vertellen. Het lijkt allemaal eerlijk verdiend, maar wij zijn de
archieven ingedoken en zijn er aan de hand van tips van onze informant achter gekomen via de
huwelijksregisters en geschiedboeken dat de familie zelf nooit iets van waarde heeft geproduceerd,
maar dat alles voortkwam uit andere families die zij via huwelijken aan zichzelf hebben gebonden. Wij
hopen dat u, lezer, gewapend met deze informatie, nooit in zee gaat met deze duidelijk oplichters!

Ten tweede, opvoedkunde is ook Markies Sforza’s beste vaardigheid. De informant heeft ons verteld
dat het kind van de Markies onhandelbaar en weerbarstig is. Ongeïnteresseerd en onredelijk. Saai en
bot. En dat de Markies óf zelf niet in staat is om de opvoeding te redden, óf niet de juiste jati in kan
schakelen om hier iets aan te doen. Dit is natuurlijk een enorm gebrek aan deugdelijkheid in de ziel
van deze jonge Jati, en dat is natuurlijk te wijten aan de bloedlijn waar het kind uit geboren is.

En dat brengt ons bij de man zelf. Deze ondeugdelijke verwerpelijke figuur. Deze onverlaat. Markies
Nicola Sforza. Ongure deals zijn zijn brood en boter. Het enige wat hij produceert is verderf en
belasting. Maar ook hij kan te hoog grijpen. We weten niet precies wie hij poogde af te persen, maar
we weten dat het een hooggeplaatst persoon is, want de Markies is weggepromoveerd naar de plek
waar roerigheid heengaat om te sterven, de noordelijke vlaktes. Er is geen geldige reden waarom
iemand anders akkoord zou zijn gegaan met deze positie.

Dus we weten niet precies alle details, maar we weten natuurlijk wel, waar rook is is vuur.



Hot or Not:

Sinds de Keizer een donkerblauwe mantel met geel borduurwerk heeft gedragen is deze blauw-gele
combinatie helemaal in. Een aantal adelijken hebben hierdoor de combinatie geel-blauw proberen te
dragen. Dit was elke keer een teleurstelling.

Sinds de dagen donkerder zijn geworden zien we dat veel het licht van de Republiek in hun outfit
laten stralen. Natuurlijk is het lauerkrans van de Republiek tijdloos, maar op dit moment is het
helemaal in om je keizerlandsliefde in je kledij te laten zien. Hierdoor zien we ook veel witte kledij met
gouden details.

Maar er zijn gelukkig ook trends verdwenen. De egde look is helemaal uit. Op dit moment is het
absoluut not done om meer dan een zichtbare riem te dragen. Ook is dikke zwarte make-up helemaal
not.

Fashion Drama:
Ook paragons slaan de plank wel eens mis. Maar de paragon der genezing Minerva viel op het
jaarlijkse keizerlijke banket volledig uit de toon. Op een belangrijke bijeenkomst droeg ze slechts een
simpele groene met witte jurk. Volgens een woordvoeder van de pacifisten was Minerva de laatste tijd
gewoon heel erg druk bezig in Venarum, doordat veel mensen daar ineens ziek zijn. Maar dat is
uiteraard geen excuus om underdressed te zijn. Minerva had een goed voorbeeld kunnen nemen aan
Vrouwe Toge, Paragon der zorgzaamheid, die er zoals altijd beeldig uitzag. Als zelfs de eregast uit de
Federatie zo goed gekleed is, dan wij kunnen wij van de Republiek niet achterblijven

Spiralige gesteldheid:
Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van barones Silviana. Tijdens het jaarlijkse banket van
de Keizer had een een raar paars spiraal teken op haar voorhoofd. Ook heeft ze volgens meerdere
insiders lopen ratelen over het licht van tjaski. Silviana leek compleet te zijn vergeten dat dit banket
ter ere van de Keizer is. Maar door haar metale gesteldheid leek ze totaal niet door te hebben hoe
ongepast dit was. Vreemd was wel dat anderen het teken van haar gezicht probeerden te wassen, om
haar deze fashion afgang te besparen. Maar het leek niet van haar gezicht af te kunnen. Wij hopen
uiteraard het beste voor haar. En we wensen haar veel beterschap.

Goochelaar kobolden circus ontmaskerd:
Een maand geleden is er een kobolden circus Pandemonium aangekomen in Musarum voor wat
voorstellingen. Wij van het Ware Lycht kregen een gratis kaartje. De show was helaas precies
dezelfde show als voorgaand jaar, maar dan slechter uitgevoerd, vooral de goochelaar was dit jaar
dramatisch. Alle acts van de goochelaar waren duidelijk enchantments, die voor de helft van de tijd
niet werkten. Sommige defecten waren zo erg, dat we ons afvoegen of wel wel veilig waren. Dat bleek
niet zo te zijn. Er vloog een vonk uit een van deze "magische" objecten, en de prachtige toupet van de
dame voor mij vloog in brand. De goochelaar probeerde te doen of er niets aan de hand was. Maar dit
was rampzalig. Wij raden dit circus nog steeds aan, vooral voor het goede eten, het mooie
koortdansen en het leedvermaak. Maar wij raden u allen ook aan om hiervan te genieten vannuit de
achterste rij.


