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Tragedie aan de kust 
Enkele dagen geleden is het 
contact verloren met de 
zoetriet plantages aan de 
zuidwestelijke kust van Kalitsu, 
voornamelijk het dorp Satoishi. 
Er zijn Arbiters gestuurd om uit 
te vinden wat er aan de hand 
is.Tot ieders grote 
verschrikking rapporteerden 
de Arbiters dat iedereen in het 
dorp door geweld is 
omgekomen. De Frey van Kalitsu 
stelde dat dit de grootste 
tragedie is sinds de tijd van 
Kaizo-Kai  
 
Over daders en motieven 
wordt nog niet veel in het 
openbaar bevestigd, maar er 
gaan geruchten dat de 
lichamen van de slachtoffers 
in een bijzonder, maar 
onbekend patroon zouden zijn 
gelegd. Een ander gerucht is 
dat het simpelweg om ernstig 
bloeddorstige piraten gaat en 

dat alle lichamen ontdaan zijn 
van hun bloed, naast dat alle 
voorraden en (beperkte) 
rijkdommen van het dorp zijn 
meegenomen. 
 
De Arbiters wisten wel een 
bevolkingsregister te 
bemachtigen en konden zo de 
identiteit van alle 
overledenen bevestigen en 
contact op te nemen met de 
nabestaanden. Ook konden zij 
bevestigen dat er uit het hele 
dorp geen overlevenden zijn. 
 
Blauw gevaar niet voorbij 
Hoewel het de laatste tijd lijkt 
alsof de blauwe ziekte niet zo 
snel meer verspreid en niet zo 
actief meer is, zijn er toch 
rapporten binnengekomen van 
een grote blauwe abominatie. 
Een soort misvormd wezen dat 
zich een weg baant door de jati 
landen. Het is vanuit de 
Republiek gekomen en heeft 



zowel daar als hier een spoor 
van vernietiging en corruptie 
achtergelaten. 
 
Strijdkrachten van de 
Federatie houden de 
abominatie in de gaten, maar 
tot nu toe heeft iedere directe 
confrontatie geleid tot het 
totale verlies van alle 
betrokkenen. Het grootste deel 
verloren aan de dood, maar 
een aantal ook verloren aan 
de vijandelijke corruptie. 
 
Advertenties 
Proef de pure essentie van 
verfijning met onze Schnapps, 
exclusief gecreëerd door Het 
Syndicaat der Verheven Glorie 
van de Immer Draaiende Smaak. 
Elke druppel is een ode aan 
ambacht en vakmanschap, met 
smaken die de zintuigen doen 
dansen. Laat je verrassen door 
een symfonie van rijke aroma’s 
en geniet van een 
ongeëvenaarde smaaksensatie 
die blijft draaien in je mond. Dit 
is schnapps zoals je het nog 
nooit hebt geproefd. Proost op 
verfijning. 
 
De Rechtlijnige Distilleerderij: 
Ontdek onze Schnapps – eerlijk, 
puur en voor een prijs die je blij 
maakt! Geen dure franje, 

gewoon een heerlijke, eerlijke 
schnapps die doet wat het moet 
doen: je smaakpapillen 
prikkelen zonder je 
portemonnee te plunderen. 
Voor wie houdt van de echte 
schnapps-ervaring, zonder het 
hoge prijskaartje. Kwaliteit 
hoeft niet duur te zijn – proef 
het zelf! 
 
Oude zaak in nieuw licht 
Zoals de lezer bekend mag zijn, 
is enkele decennia geleden Het 
Syndicaat der Verheven Glorie 
van de Immer Draaiende Smaak 
in verlegenheid gebracht door 
een schandalige poging van 
een van haar hoofdstokers om 
de adellijke Kazuyori Takamitsu 
te vergiftigen middels kwalijk 
geproduceerde schnapps. Klip 
en klaar werd de zaak 
decennialang geacht. Niets 
blijkt echter minder waar. De 
geëxcommuniceerde stoker 
produceert immers nog immer 
middels diens kwalijke 
methoden deze infame 
schnapps. Onderzocht wordt 
nu of deze praktijken officieel 
verboden kan worden, opdat 
niemand meer slachtoffer 
wordt van deze abjecte 
praktijk. 


