
Musarums musings 

Republieks volksblad 
Informatief en vermakelijk is ons motto! 

 
Nieuws rubriek: 

 
Legendarische blauwe zoefi-zoefi kato gespot 

In de bossen van Musa zijn geluiden van de legendarische zoefi-zoefi kato gehoord. De 

meningen zijn verdeeld of de blauwe zoefi-zoefi kato wel bestaat omdat er geen bewijs is dat 

deze legendarische kato daadwerkelijk bestaat. Om zekerheid te krijgen wat nu precies waar 

is zal de buitengewoon bijzondere dierenclub een onderzoek instellen. “We zullen ons 

uiterste best doen om het leefgedrag van de blauwe zoefi-zoefi kato in kaart te brengen” 

aldus Harm Sparkle, onderzoeker van de buitengewoon bijzondere dierenclub. “Er zal 

binnenkort wel een doorbraak zijn in het onderzoek” voorspeld Harm. Of de blauwe 

zoefi-zoefi kato echt zal bestaan zal de tijd moeten uitwijzen. 

 

Pas op voor Kato Fraude 
De afgelopen maanden heeft de redactie van Musarums Musings verschillende berichten 

ontvangen van welwillende burgers die per post zijn opgelicht. In brieven werd hen door een 

onbekende Paragon om hulp gevraagd met het verplaatsen van grote geldbedragen, in ruil 

voor een substantiële vergoeding. Als zij op deze berichten reageerden werd hen gevraagd 

om een klein bedrag ‘borg’ naar de afzender toe te sturen, als teken van goed vertrouwen. 

Als zij deze ‘borg’ opstuurden hield het contact met de mysterieuze Paragon pardoes op.  Van 

hun geld hebben zij zelden iets teruggezien. Guillermo da Parma – vertegenwoordiger van de 

Gedrevenen – zegt hierover: “We vermoeden dat de meeste van deze brieven uit de afvallige 

grensgebieden tussen de Federatie en de Republiek komen. Het is voor ons belangrijk dat de 

daders gepakt worden, en het geld teruggegeven wordt aan de goede burgers die zo eervol 

hun geld aan anderen ter beschikking hebben gesteld. Het wordt tijd dat we die gebieden 

weer bij de Republiek voegen, ongeacht de wens van de Vizier! De laffe houding van de 

Hoeders is gevaarlijk voor het welzijn van onze burgers!” 

 

 



Nieuwe Paragon van Leven opgestaan 

Vers van onze verslaggever vanuit Miroto die interessant nieuws heeft over het opstaan van 

een Paragon van het leven. Deze kersverse Paragon heeft tijdens de harmonic convergence 

zijn eigen leven in de waagschaal gelegd om een zogenoemde “elf” te redden van de dood. 

Het hart klopte niet meer en het bloed stroomde ook niet meer. De “elf” was het slachtoffer 

van een ritueel waarbij de energiestroming niet onder controle was en heeft daarbij zijn 

leven verlaten.  Wat de Paragon precies heeft gedaan om het slachtoffer te redden is 

onduidelijk maar iemand terugbrengen van de dood is zeker Paragonwaardig. Ook heeft de 

Paragon aangegeven dat hij een goede leermeester is in levenslessen en hij gratis les geeft 

aan eenieder die daar interesse in heeft.  

 

Heetste roddels: 

 
nieuwe show van Bard Bart met de bruine baard een daverend succes 

Na de daverende show van Bard Bart met de bruine baard met danseressen en decor heeft 

Bard Bart een nieuwe show waar hij mee optreedt. Hij vertelt boeiende verhalen over 

vervlogen tijden en springt prima in met huidige thema’s die bijvoorbeeld meespelen in de 

politiek en wat er in het nieuws voorbij komt. Ook heeft hij om zijn roem te vergroten er voor 

gekozen rond te reizen en zo zijn fanschare te vergroten. Deze one-man-show van topklasse 

ontvangen wij met open armen en we kijken uit naar zijn volgende originele show met al zijn 

sterallures. 

 

Sterschiler Jopie van Knakenburg voor vijfde keer getrouwd 

Onze hoofdreporter op lokatie heeft de bruiloft van Jopie van Knakenburg bijgewoond toen 

hij voor de vijfde keer het huwelijksbootje instapte met zijn kersverse bruid. Het gelukkige 

stel heeft elkaar ontmoet tijdens het naakt poseren in het wild bij een collega schilder 

Archibald van Stuiveren die prachtige abstracte kunst kan schilderen. “De vonk sloeg meteen 

over” aldus Jopie, “Zij is mijn nieuwe muse voor mijn werk”. Archibald die getuige was van 

Jopie op deze heugelijke dag verklapte ons dat zijn desbetreffende kunstwerk waar Jopie en 

zijn vrouw elkaar hebben leren kennen boven het hoofdeinde van het stel hun bed hangt 

omdat het schilderij te pikant was voor de verkoop. “ik heb het maar cadeau gegeven als 

huwelijksgeschenk, daarmee sla ik twee vliegen in 1 klap” aldus Archibald. 

 

 



Contactadvertenties: 
Houten Brug, af te halen 
Pittoreske brug uit Prythi (Hout) te koop. 

20 jaar gediend. Nog in goede staat. Gratis 

op te halen in Kamba. Vraag naar Reo. 

 
 
Alchemist zoekt Liefde 
Alch zkt geliefde(n) m/v/a voor exp. Verg 

5b. Als exp fat, verg voor nabest inbegr. 

 
O Muze, wie was u? 
U liep over straat 

Rood haar, paarse bloem 

Ik droom over u 
 
Weduwe van stand zoekt partner 
Dame, Arb 53 j. vlotte verschijning, 

opgeruimd karakter. Na respectabel 

overlijden echtgenoot (77) op zoek naar 

goed gemanierde partner van ditto stand 

of verschijning. Discretie verzekerd. 

 
Gezocht: recept voor diarreeremmer 

Met spoed gevraagd recept voor 

diarreeremmer. Hulp wordt financieel 

goed beloond. 

 
 
Schrijvers bekend bij redactie. Reacties kunnen aan redactie gericht worden. 
 

Prijsvraag 

 

Musarums musings organiseert weer een prijsvraag en deze keer is er een magische tas te winnen 

waar zoveel in kan stoppen als je wil!! De limieten zijn ongekend. Wat moet je hiervoor doen? Schrijf 

een brief aan de redactie met je meest mooiste anekdote en de hoofdredacteur zal de mooiste 

uitkiezen en in de volgende krant plaatsen. Plus: je wint natuurlijk de mooiste en meest praktische tas 

die nu in de mode is! Pak snel veer en inkt en doe mee. We zien jullie verhalen met veel plezier 

tegemoet. 

Groetjes de redactie. 

P.S. de prijs is beschikbaar gesteld door Fraukjes Foute Feestartikelen Winkel. 

 



Horoscoop 
Donkere maan 
Je wil graag alles hebben en alles doen, maar 

dat kan nu eenmaal niet. Dat hoeft je echter 

niet tegen te houden. Probeer te genieten van 

dat waar je mee bezig bent en je doelen niet 

uit ogen te verliezen. Dan weet je dat je goed 

op schema blijft. 
 
Jonge maan 
Je staat open voor de personen in jouw 

omgeving. Je bent zeer geïnteresseerd in hun 

leven en in hun manier van denken. Voel je 

echter niet te snel opzij geschoven als 

kennissen graag even op zichzelf zijn. Mochten 

ze aanhouden in hun afwijzing, dan zouden ze 

moeten weten hen te wachten staat. 
 
Eerste balans 
Je kan er deze tijd weer helemaal tegenaan. Je 

voelt je opgeladen en de wereld ziet er goed 

uit. Je bent zelf vrolijk en dat doet de mensen 

in je omgeving deugd. Zelfs wanneer je een 

vervelende boodschap te brengen hebt komt 

het positiever over dan het in werkelijkheid is. 

Je straalt gewoon positieve energie uit. Grijp 

dus je kans! 

 
Wassende maan 
Wees vandaag voorzichtig met magie. Althans, 

als je geen schok wilt krijgen. Het lijkt wel 

alsof alles wat je aanraakt onder invloed staat. 

Dat geldt ook voor jouw contacten met 

anderen. Je weet dat je met iemand iets uit te 

vechten hebt. Bedwing de neiging om dat 

vandaag te doen, maar maak plannen. Dat kan 

een positieve kant hebben, vooral op het 

gebied van de liefde. 
 
Volle maan 
Je krijgt vandaag een spiegel voorgezet, zodat 

je gedwongen bent naar jezelf te kijken. Dat 

vind je absoluut niet leuk. Je ziet jezelf nu 

objectief, zoals je werkelijk bent. 

 
Afnemende maan 
Er zijn van die dagen dat je meer geluk hebt 

dan op andere dagen. Deze periode zijn de 

Paragons je gunstig gezind. Pas er echter voor 

op niet al te moedig te worden. Een gegeven 

Tweelie moet je niet in de bek kijken. Je kunt 

wel je voordeel doen met je geluk om een tot 

nu toe onopgeloste zaak opgehelderd te 

krijgen. 

 
Laatste balans 
Geld moet rollen, maar vooral jouw kant op. 

Het is verstandig om te investeren in zaken op 

de lange termijn, die leveren je uiteindelijk 

profijt op. Je omgeving zal hierdoor ook 

aangenaam verrast zijn. 

 
Oude maan 
Probeer open te staan voor nieuwe invloeden 

van buitenaf. Verandering is niet altijd 

verslechtering. Er kunnen ook heel veel goede 

dingen in zitten. Misschien hebben andere 

wezens wel een heel zinnige filosofie. 

Misschien kun je het één en ander oppikken. 

Andersom kunnen personen natuurlijk ook 

van jou leren. 

 
 
 
 
Weet u niet onder welke maanstand u geboren 
bent? Vraag uw lokale astroloog om advies! 


